Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw

Vereniging voor Adoptiekind en Gezin

Alle verm elde b oeken kunnen besteld wor  den per m ail via vag.boeken@telenet. be of door
overschrijving op rekening BE29 7381 1121 4764 KREDBEBB van de VAG boekendienst -
Kievitstraat 28 - 8400 Oostende,
met vermelding van de nummers van de boeken

De portkosten in Bel gié bedragen 3, 90 euro b ij bestel ling van 1 boek, Bij bestel ling van me erdere
boeken is de portkost 6,00 euro , om heteven h oeveel boeken je da n besteld .
Vanaf de aanko op van 5 boekenontva ngtu gratishetboek fiHet | i efste kindj ahfy
of het boek "Hoe Wouter, W outer werd "

Leden VAG krijgen ste eds een kor ting van 10%, sommige boeken volgens vermelding 25% o fzelfs
40% ko rting . Lidgeld VAG bedraagt 25,00 euro per jaar.

Prijzen onder voorbehoud van drukfouten of wijzigingen

Er zijn ook boekenpakketten te koop bij VAG met extra korting voor leden.
Boekenpakket | : vijf kinderboeken 4+ voor slechts 49,65 U (24-37810-67-151)
Boekenpakket Il : vijf kinderboeken 10+ voor slechts 45,75 U (15-4564-72-169)
Boekenpakket Il : vijf boeken voor (kandidaat) adoptieouders voor 46,35 0 38475-1€6-132-151)
Meer info en bestellen kan via : vag.boeken@telenet.be
Prijzen onder voorbehoud van drukfouten of wijzigingen
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5. Teksten van adoptiekaartjes 2

2,000 2,700

P. Quintens

Gedichten

Nog mee r tekstjes voor op  het adoptiekaartje adoptie

leden -25 %

Dankzij de talrijke adoptieouders die hun adoptiekaartje ter beschikking stelden konden wij een
tweede boekje met tekstjes voor dit kaartje samenstellen. Graag danken wij alle adoptieouders
voor hun inspiratievolle bijdrage in dit boekje. Voor adoptiekinderen is dit kaartje met een
betekenisvolle tekst een begeerd aandenken aan de dag dat zij welkom geheten werden bij hun
nieuwe ouders en familie.

6. Klein verhaal met een hart P. Gau desaboos i E. Peeters 18,00 / 20,00 u
Ingetogen verhaal over adoptie voor kinderen Kinderboek 4+
Een hart, daar begon het mee.
Tot dan had mijn hart altijd alleen geklopt.
Over een moeder met een hart
en een keuze die voor haar geen keuze is
en over een gezin met warmte en open armen.
pleu 2020 Een ingetogen mooi verhaal over adoptie met leuke tekeningen.
7. Gedichtjes over adoptie P. Quintens 2,000 R,70 0
w:m-ew | | Een boeketje van tachtig prachtige gedichtjes ov er adoptie Gedichten  adoptie
adoptie i
N |
Dit boekje bevat niet alleen teksten voor op het adoptiekaartje maar ook wat langere gedichten.
. Deze gedichten geven vooral uiting aan de gevoelens van moeders, verlangen naar en de
v.'.-.:a.::f ' | vreugde om het kindje dat hen wordt toevertrouwd. Ook gedichten van medeleven en respect
_";,":__ voor de moeder die haar kind afstaat en hen zo gelukkig maakt krijgen een plaats.
leden -25%

8. Teddybeer Flora

Da isy Mrazkova 16,20 4 18,00 u

Teddybeer
Flora

Nieuw 2020

Kinderboek over een beertje dat een nieuwe thuis vindt 3+ Kinderboek 3+

Het sneeuwt in Praag. Het is al donker. Peter keert terug van school. Maar wat draagt hij daar
onder zijn arm? Toon eens, Peter, wat je daar bij je hebt! Zo begint een warm en teder verhaal
over een achtergelaten teddybeer. Peter neemt de Teddybeer mee naar huis, waar hij
gewassen, hersteld en vertroeteld wordt door de ganse familie. De roze bloemetjesjurk van een
pop staat hem beeldig. En zo wordt hij Flora, een meisjesbeer. Flora kan het best vinden met de
andere knuffels. Zij mag mee aan tafel en krijgt zelf ook een knuffel om voor te zorgen. Ze leert
breien en muziek spelen en houdt van boeken. In het bijzonder van de atlas. En vooral van de
kaart van TBruat e \aagen dfé&ij gelukkig is bij ons, dan knikt ze. Teddybeer Flora
is een sfeervol, dromerig en tegelijk geestig prentenboek waarin de liefde en fantasie van
kinderen een eenzame beer gelukkig maakt.
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10, 50 a3,95 d

WAL WAL Het adoptieverhaal van een geadopt eerde moeder en haar Adoptie  verhaal
twee kinderen uit China China

Een verhaal over drie adopties: van de schrijfster zelf en van haar beide dochters uit China. Uit
haar eigen ervaring weet de schrijfster dat er bij adoptie geen weg terug is. Als je klein bent
roep je Weabk eknsmaédr nooit geboreno of als g
moeder of mi jMaard&kiwgeeverteld derschijfster dat het goed was zo voor mij en
ik hoop dat dit ook het geval zal zijn voor mijn kinderen. Een verhaal uit het hart geschreven
waarbij de problemen maar ook de mooie momenten ruim aan bod komen.

leden -25 %

12,9504 /7,300
Verrassend spannende roman over adoptie Roman zoektocht

Als onzekere 19-jarige meid zit Lianne niet zo lekker in haar vel; er spelen zo veel vragen door
haar hoofd. Het nieuws dat ze geadopteerd is, doet haar besluiten om tijdelijk bij een leraar te
logeren, met wie ze een vertrouwensrelatie heeft. Haar leven wordt compleet overhoopgegooid
als ze de zoektocht naar haar biologische ouders begint. De diepste geheimen van de familie
komen boven, waardoor het verhaal verschillende wendingen krijgt op onverwachte momenten.
In Lianne gaat het niet alleen om een zoektocht naar biologische ouders, maar ook om een
herkenbaar gevoel van een tiener; namelijk het zoeken van een eigen ik. Een buitengewoon
spannend verhaal dat je in een ruk uitleest.

leden -25%
2,000 R,70 0
Een keuze van gevo elige tekstjes v oor op het adoptiekaartje adoptieg edicht jes
ado;;:in:;:;r{jes Wanneer een adoptiekindje na lang wachten eindelijk thuiskomt, zijn de gelukkige ouders blij de

familie en vrienden daarvan op de hoogte te stellen met een adoptiekaartje. De teksten van
deze kaartjes zindan ook nog meer Ogekloarte kaarijes meyveel zom en moeite
gekozen. Toekomstige adoptiemoeders en - vaders op zoek naar een mooi adoptiegedichtje
zullen zeker hun keuze vinden in dit werkje.

leden -25 %

13,50 4 A7,95 U

uieeacn SR Zoektocht naar een prinselijke afstandsvader Adoptie zoektocht

Mildred Zijlstra weet al jong dat ze geadopteerd is. Ondanks dat ze een gelukkige jeugd heeft
gaat ze op zoek naar haar biologische ouders. Wie dat zijn is een geheim dat haar
adoptieouders niet willen onthullen. Na een zoektocht van meer dan dertig jaar spoort Mildred
haar biologische moeder toch op en die vertelt haar direct dat ze nooit de haam van haar vader
zal noemen. Mildred legt zich daar niet bij neer en speurt in de jaren daarna verder. Ze krijgt
steeds meer het idee dat het een hooggeplaatste persoon moet zijn. Pas dertig jaar later komt
de zoektocht tot een verrassend einde: hij eindigt bij prins Bernhard. Met haar autobiografie wil
Mildred aan allen die op zoek zijn naar hun biologische ouders, de boodschap meegeven de
leden -25% moed vooral niet op te geven. Het is immers een geboorterecht te weten waar je wortels liggen

en wie je biologische ouders zijn.




17,50 0 R3,35 1
Autobiograf ische roman over een geadopteerde moeder Roman zoektocht

In deze autobiografische roman beschrijft Julia Hart hoe complex het leven kan zijn voor een
adoptiekind. Wanneer zij in de jaren tachtig zelf twee dochters heeft gekregen komt het gemis

g- van haar eigen overleden moeder meer dan ooit naar boven. Haar verleden is een mysterie.
= Wie was haar moeder en waarom werd haar zo weinig verteld over haar dood? De vijftigjarige
. zoektocht naar antwoorden in combinatie met een ingewikkelde relatie met adoptieouders is

B van invlioed geweest op Julia 6s | even. Mo e

meegemaakt herkenbaar zijn. Dit boek is een postuum eerbetoon aan de moeder van Julia
leden -25% die in 1958 overleed.

14,9504 M19,950

Over bevolkingsbeleid en adoptie in China Autobiografisch China
In 2001 en 2004 kreeg Martijn Roessingh in China zijn adoptiekinderen overhandigd. Zijn
. Waarom _ _ | eerste dochter was bij de overdracht tien maanden oud, zijn tweede dochter zeventien
mcijh?v’fée < maanden. Over hun achtergrond wist hij niets. Om daar meer over te weten te komen gaat hij
ds‘c’f,};‘,'ff . | opnieuw naar China. Hij ontmoet moeders die hun baby hebben weggelegd, kinderen die zijn

afgestaan, medewerkers van tehuizen, pleegouders, politieagenten, bevolkingsambtenaren en
wetenschappers. Stukje bij beetje ontrafelt hij het raadsel waarom zijn kinderen ter adoptie zijn
afgestaan. Hij onderzoekt de plekken waar ze zijn gevonden, spreekt de mensen bij wie ze hun
eerste levensmaanden hebben doorgebracht en vraagt zich af of ze verhandeld zijn. Hij ontdekt
dat de bevolkingspolitiek die dit allemaal in gang heeft gezet is geinspireerd op het werk van
leden - 25 % Nederlandse wetenschappers. Maar slaagt hij er ook in de biologische ouders van zijn dochters
te vinden?

14,80 u M6,45 0

Kinderboek over adoptie uit Ethiopié (+10) Kinderboek  Ethiopié
Thes Suyker, een vrolijk meisje van elf, beleeft in ieder hoofdstuk een dag uit haar leven. Ze laat
ze je binnen in haar spannende kleurrijke wereld. Haar broertje Timon en zij komen uit Ethiopié
en zijn geadopteerd, af en toe denkt ze hier wel aan, soms vrolijk, soms verdrietig. Op
schoolkamp lacht ze Gert-J an ui t , 6een nerdo, maar verber
vriendinnetje, wat heeft Thes te zeggen over haar hoofddoekje? Is ze jaloers op Timon zodat ze
wegsluipt in Disneyland? En is Parijs nu wel of niet leuk? (Kan ook aangekocht in
boekenpakket Il)

Bruine
Suyker

21,15 4 2350 0

Communicatie ouder met adoptiekind tot 12 jaar Informatief

Het is van groot belang dat ouders open communiceren met hun adoptiekinderen. Als die zich
van jongs af aan veilig genoeg voelen om onbevreesd te praten over hun verleden en herkomst,
is de kans groot dat zij zich beter ontwikkelen. Hoe ga je als ouder concreet om met de vragen
van je kind? Hoe blijf je met je kind in gesprek? Hoe reageer je op boosheid en verdriet? Op
welk moment is een kind toe aan welke informatie? Deze en vele andere onderwerpen komen
aan bod in dit handboek, dat gericht is op kinderen tot ongeveer 12 jaar. Een boek dat
Wereldkind | adoptieouders helpt om op de onvermijdelijke vragen over het hoe, waarom en wanneer een
T kind afgestaan is op een verantwoorde manier te antwoorden. Goed om lezen en vooral toe te
passen.

Renée Wolfs



15,300 A7,000

Naar China met onze geadopteerde puberdochters Autobiografisch
AfeBbben ze er wel Wi facti@ van @iint Chinasgebdren, neaar inNederland €
opgegroeide zusjes op het voorstel om een reis te maken naar hun geboorteland. Hua en
Yanne hebben hiermee direct de toon gezet. Een rootsreis staat duidelijk niet bovenaan hun
verlanglijstje. Toch zetten hun ouders, Michel en Inge, door. Het resulteert in vier uitzonderlijke
weken naar de geboortegrond en het verleden van hun dochters. Met zijn vieren bezoeken ze
de beide kindertehuizen en gedurende de reis stuiten ze op een aantal onverwachte
verrassingen. In alle openheid beschrijft Inge welke emoties dat oplevert terwijl ze tegelijkertijd
ingaat op de vraag: was het goed wat we deden door onze dochters als baby uit hun
geboorteland vandaan te halen? Hebben ze er wel Wifi? is een liefdevol verhaal over een reis

fleuye 2020 die in meerdere opzichten verder gaat dan het retourtje China.
1350 4 14,95 0
Het verhaal van een mislukte adoptie Autobiografisch
Renilde Duif is componi st . De gevoal sh sk be &inkenthia haar
muziekstukken door. Deze ervaring gaat zo diep dat zij haar levensverhaal en dat van haar

op 34 jarige leeftijd overleden adoptiezoon in dit boek neerschrijft. In dit verslag speurt ze

naar de oorzaak van die mislukte adoptie via haar alter ego Hester. In het boek beschrijft
R EN B Hester haar jeugd en opvoeding in een streng gelovig gezin. Zij vertelt verder hoe zij
verliefd wordt op een uitgetreden priester en met hem huwt. Er worden twee dochters in het
gezin geboren. Nadien adopteren ze de vierjarige Ninjo. Wanneer Ninjo 12 jaar is gaat het
mis, hij wordt een probleemkind. Ondertussen komt het tot een relatie met de buurman van
wie de vrouw terminaal is. Haar man verlaat haar, zij wil de nieuwe relatie niet opgeven.
Wanneer de vrouw van haar nieuwe liefde sterft komt de man bij haar wonen. Samen
adopteren ze Ninjo opnieuw. Ondertussen knoopt Hester een relatie aan met een vrouw. 2
jaar na de adoptie kan Hester de zorg voor Ninjo niet meer aan. Ze vraagt ontheffing van
het moederschap. Ninjo gaat naar een tehuis. Wanneer hij op 18 jarige leeftijd op eigen
benen staat leid hij een leven op de rand van de maatschappij, hij sterft op jonge leeftijd.
Een intrigerend en eerlijk verhaal, die je doet nadenken.

NINJO

11,70 4 A3,00 u

Kinderboek over een adoptiekindje in de klas Kinderboek 4+
Allemaal familie bevat twaalf verhalen over Kolletje en Dirk, twee leuke kleuters uit Nederland.
Er is een nieuw meisje in Kolletjes klas. Nadine komt uit Afrika en is bruin. Maar haar vader en
moeder niet. Hoe kan dat? Juf legt uit dat Nadine is geadopteerd. De kinderen willen daar
alles over weten, en de juf legt uit wat familie is. Dan zingt de klas met meester Lucas een
liedje over familie en praten ze verder over dit onderwerp, dat Kolletje en ook haar vriendje
Dirk bezighoudt. Liekje zegt dat ze drie oma& heeft, en Patrick heeft een oom die vieze
Allemasl familie scheten laat. Jim Manoeboeloe, de Afrikaanse vriend van tante Laetitia, komt logeren en
vertelt Kolletje en Dirk spannende verhalen over zijn familie. Maar hoe spreek je zijn naam
nou uit? Is het Moehaloe? Boeloema? Of toch Noebaloe? Gezellige verhaaltjes die precies
passen in de belevingswereld van een kleuter in deze tijd.

16,6504 / 18,

Autobiografisch
Yanina Verplanke (1999) zoekt samen met haar adoptiemoeder naar info over haar Chinese
Sl L familie. Na haar adoptie in 2001 groeit ze eerst op in Nederland en daarna in Belgié. Na haar
eer st e TDeweg kaprewarar ik geboren beno is er nu

ver | ede n ee haaa gevoelens neerschrijft en de mogelijke redenen van haar afstand
opzoekt. Yanina ontdekt dat armoede, ziekte, lichamelijke beperkingen,maar ook de
politieko mogel i jwaamomreenkiadte viondeling ésmgelegd in Ghina. Tijdens
haar zoektocht stuit Yanina op aangrijpende gebeurtenissen waardoor haar kijk op het
Chinese leven verbreedt. Zij beseft dat achter iedere verlating een uniek verhaal schuilt. Zal zij
ooit de ware toedracht van haar achterlating achterhalen?




13,50 4 A7,9540

R ) Opgroeien in verschillende culturen Autobiografisch
— :\§ . Lu See LEE is geboren in Indonesié. Zij groeide op met verschillende talen en culturen.
//a /;., 3 Politieke onlusten volgden elkaar op zodat zij, na de middelbare school, naar Nederland
/ werd gezonden voor verdere studie. Eind 1966 kwam ze in Nederland aan en werd

\

// opgevangen door haar tweede ouders. Na haar studie besloot zij om zich in Nederland te
vestigen. Toen Lu See zich bij de Burgerlijke Stand aanmeldde voor haar voorgenomen
huwelijk, kreeg zij te horen dat zij op Nederlands grondgebied was geboren en niet in

Terug naar
de bron _\}.

> Indonesié. Door deze verwarring besloot zij in de geschiedenis te duiken om achter de
Pt waarheid te komen. Na het overlijden van haar echtgenoot in 2009, schreef zij haar eerste

/ % , boek over rouw, verlies en herstel. Tijdens het schrijven werd er een andere bron geraakt,

die van haar familiegeschiedenis. In dit boek beschrijft Lu See Lee de reis terug naar haar

leden - 25 % wortels met de geschiedenis als achtergrond. Al schrijvend en de geschiedenis herlezend

kreeg zij antwoord op waar haar geboortegrond ligt.

8,95 0 4/,95 0

Psycho sociale integratie in Vlaamse gezinnen leden 40 % korting

ADOLESCENTIE EN
INTERCULTURELE
ADOPTIE

Dit boek brengt verslag uit van een onderzoek naar de integratie van 15-16 jarige Indische
adoptieadolescenten in Vlaamse gezinnen. Het onderzoek omvat de periode bij aankomst van
de kinderen in Vlaanderen, de schoolloopbaan, de puberteit - en adolescentiefase en de sociale
leefwereld van de geadopteerden.

leden -40 %

13,50 4 /5300 U

Kinderboekje over het hebb  en van Kroeshaar 4+ Kinderb oek 4+
Prinses Imara heeft kroeshaar. Ze heeft liever lange krullen zoals grote zus Ruby of glad haar
zoals mama. Ze gaat daarom op zoek naar manieren om haar kroeshaar te bedekken, met
bijvoorbeeld een hoed of een sjaal. Steeds komt ze tot de conclusie dat het geen goede
oplossing is en uiteindelijk besluit ze haar haar af te knippen.0 De moeder van Imara is het
daar niet mee eens en zegt juist dat ze prachtig haar heeft. Ze leert aan Imara dat je juist met
Kroeshaar zoveel prachtige dingen kunt doen. Zo ziet Imara eindelijk in dat ze trots mag zijn
op haar kroeshaar. Ook prinsesjes met lange of korte krullen, met glad haar of welk haar je
Nieuw 2020 ook hebt. Je bent prachtig zoals je bent. (Kan ook aangekocht in boekenpakket I)

960 U /5,9 0

Het verhaal van een afstandsmoeder Afstandsmoeder

Gaby Leonard is een moeder die omdat ze het beste wenste voor anderen en niemand pijn wou
doen, een van haar kinderen heeft afgestaan, waardoor ze zichzelf verschrikkelijk pijnigde. Voor
velen lijkt het afstaan van een kind een onmenselijke daad, zulke vrouwen zijn voor hen geen
echte moeders. Toch kan deze afstanddsmoede
bl i jeehteit mdeders. Dit blijkt uit dit volledig autobiografisch verhaal. Gaby is 28 jaar blijven
zoeken naar haar onder druk van de maatschappij en raadgevers afgestane kind. Ook haar
afgestane kind is blijven zoeken en een uiteindelijk contact bleek mogelijk. Dit boek is een
verhaal van 28 jaar onvolledigheid, van wroeging en van pijn, maar ook van hoop en een
zekere vervulling. Een boek dat vele geadopteerden en afstandsmoeders dichter bij elkaar
brengt.

Gaby (Kathy) Leonard

leden -40 %
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leden -25%

DAGBOEK VAN EEN GEADOPTEERDE

AMELINDA EVERS o DIANE WOSIOARD

' megsinijn i,

Moeder

KLONDYKENL|

leden -40 % ‘

13,50 a [/ 17

Het verhaal van Hua uit Chi na Adoptieverhaal

Bloem van China is het verhaal over de geadopteerde dochter van Inge Andersson. Samen met
haar vriend reisden zij naar China om hun 13 maanden oude dochtertje op te halen. Hun
bewuste keuze voor adoptie, de overweldigende eerste ontmoeting met hun dochter en
tenslotte de fantastische, maar zeer intensieve periode die zij het eerste jaar in Nederland
beleven. Dit alles maakt het boek een treffende verhalenbundel over een wel heel bijzondere
vorm van moederschap. De opbrengst van het boek wordt geschonken aan het Huazhou Social
Welfare institute : Het tehuis waar Hua haar eerste levensjaar doorbracht.

1165 U /2,95 4

Kinderboekje over  een bruin jongetie  (2+) Kinderboek 2+
Milan mag voor het eerst naar school. In zijn boekentas neemt hij zijn knuffel en een appel
mee. Juf Nele toont waar hij zijn jas kan ophangen. In de klas vertelt ze een verhaal. De
kinderen mogen buiten spelen op de speelplaats en daarna in de klas. Ze mogen kiezen in
welke speelhoek ze spelen. Daarna maken ze nog een mooie tekening, die Milan na school
aan mama mag geven. Dit verhaal volgt een ochtend in de kleuterklas. In grote lijnen krijg je
een overzicht van wat een kleuter op school doet. Zo kan een kleuter zich voorbereiden op
Zijn eerste schooldag, of een schoolgaande kleuter kan vertellen hoe het er bij hem op
school aan toegaat. De duidelijke illustraties zijn zeer herkenbaar en bieden genoeg
vertelstof. Dit boekje sluit helemaal aan bij de leefwereld van jonge kleuters en kan een
handige hulp zijn.

1795 0 /9,95 4

Het pers oonlijk dagboek van een geadopteerde vrouw Adoptieverhaal

Als geadopteerde word je vrijwel altijd gevraagd of je je 'echte’ ouders kent. En of je die zou
willen kennen. Bij mij was het antwoord altijd simpel: "Nee, dat weet ik niet en dat hoef ik ook
niet per se te weten". Toch was ik wel nieuwsgierig naar het land waar ik ben geboren:
Brazilié. Steeds meer mensen vertrokken er immers heen voor vakantie en ik wilde ook graag
mee kunnen praten over de sfeer en de cultuur van het land. In 2010 boekte ik daarom een
reis om terug te gaan naar mijn geboortestad en vrijwilligerswerk te gaan doen. Op een bizarre
manier kwam ik terecht in mijn eigen geschiedenis. Vanaf dat moment was alles anders. Dit
boek is het dagboek dat ik heb bijgehouden. Het is een reis van niet geinteresseerd zijn in
mijn roots naar niet meer weten hoe ik om moet gaan met mijn roots. Maar ook een zoektocht
naar identiteit; waar is mijn plek op deze wereld? Ben ik Nederlander of Braziliaan?

895 U /4,195 U

Ontmoeting van een adoptiekind Roots zoektocht
Melinda Evers wordt in 1965 geboren in North-Carolina (VS) Haar geboorte komt op een voor
haar moeder ongelukkig moment, ze laat Melinda adopteren. Het kind heeft een gelukkige
jeugd, maar toch wordt het verlangen om haar biologische ouders te ontmoeten steeds groter.
Na een jarenlange zoektocht -ze woont inmiddels in Nederland - schakelt Melinda het
programma spoorloos in. Het team van spoorloos weet haar moeder Dianne Woodard te vinden
en regelt een ontmoeting voor de TV camera.
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leden -25%

leden -25 %

Nieuw 2020

'ﬂ]ﬂ.;l"ﬂ%’ Mang

leden - 25 %

13,45 G A7,95 «

Dagboek van een adoptievader Adoptie  dagboek
Dit boek is een bewerking van het dagboek v
bloemfi beschrijft Marc Rombaut de periode waarin hij en zijn vrouw de ouders werden van een
biologisch kind en een geadopteerd kind. Op ontroerende en grappige wijze vertelt hij over de
geboorte van zijn zoon, de beslissing om een kindje te gaan adopteren, de daaropvolgende
adoptieprocedure, de wonderlijke reis naar het China van zijn dochter en andere zaken die in
die periode indruk op hem maakten. Een bijzonder boek dat je vaak doet glimlachen en soms
ook een traantje doet wegpinken. Adoptieouders zullen in dit diepmenselijk boek hun gevoelens
en verhaal terugvinden en daardoor juist is het zo vlot leesbaar en herkenbaar.

9,95 0 /3130 1
Jeugdboek over een meisje op zoek naar haar roots Kinderboek 10+
De 11-jarige Margriet is als baby te vondeling gelegd en komt bij pleegouders. Ze houdt
vooral van pleegvader Jan die haar goed behandelt, maar haar mishandelt wanneer hij
dronken is. Vanaf haar zesde groeit Margriet op bij andere pleegouders. Deze helpen haar
om de waarheid rondom haar moeders dood te accepteren en zichzelf te zijn. De gedachten
en gevoelens van het meisje worden verwoord in viotte begrijpelijke taal en beelden. Via
flashbacks krijgt de lezer grip op de voorgeschiedenis. Doordat Margriet de werkelijkheid
accepteert, komt er ruimte voor andere gevoelens. Aangrijpend verhaal met vele
identificatiemogelijkheden voor zowel jongens als meisjes. Op potloodillustratie op het omslag
wordt de kerkdeur verbeeld met het mandje waarin de vondeling lag

21,15 G PR3,5010
Autobiografisch

Operazangeres wilde ze worden en ze had talent. Haar leven veranderde radicaal, toen ze
ongewenst zwanger bleek te zijn. Het was 1967; haar vriend was spoorloos verdwenen en
steun van familie had ze niet. Ongehuwd zwanger zijn was toen een schande. Ze dook onder
in een vreemde stad en voelde zich gedwongen om haar kind af te staan voor adoptie. Het
geheim hing als een sluier over haar leven. Ze bleef haar moedergevoel heimelijk koesteren,
maar ze was ook een levenslustige jonge vrouw met ambities en gevoel voor de liefde. Door
dit dubbelleven ontstonden problemen en verwarrende situaties. Met vallen en opstaan leerde
ze haar verleden en zichzelf te accepteren.

11,250 A4,95 U

Het verhaal van een adoptiereis naar Vietnam Reisverslag Vietnam
Samen met een groepje andere adoptieouders reisde ik naar Vietham om mijn
adoptiezoontje i toen drie maanden oud- op te halen. Ik had een voorbereidingsproces van
twee jaar achter de rug en toch was het een tocht naar het grote onbekende. Zou ik het kind
meteen graag zien? Zou het mij gemakkelijk aanvaarden? De Informatie waarover ik
beschikte was heel karig. ik kende zijn geboortedatum, lengte en gewicht en had een
piepklein fotootje van toen hij enkele weken oud was. Verder niets. Met dit verhaal probeer ik
antwoorden te formuleren op de vele vragen die Manu en vele andere kinderen
bezighouden. Met veel respect voor de afstandsmoeder verteld Fannie haar ontroerend
verhaal over de eerste momenten met haar zoon Manu. Een verhaal dat voor vele
adoptiemoeders herkenbaar is en dat aan adoptiekinderen toont met hoeveel liefde en zorg
ze door hun moeders werden omringt.
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Spannende rootszoektocht met een verrassend einde Jeugdboek 7 -14
Duizendpoot Yo werd helemaal hysterisch, voor de zoveelste keer begon ze te schreeuwen in
een taal die ze zelf niet verstond. De man lachte alleen maar, zette zijn koffertje met een klap
op de vloer en klikte het deksel open. Yo mepte radeloos jammerend om zich heen, tot ze twee
sterke armen voelde die haar stevig vastpakten. 6 R u s liefje,gsssh, rustig maar, het was maar
een nachtmerrie, alles is 0 k &e &nipperde tegen het felle licht, verbaasd omdat ze ineens
weer in haar eigen kamer was. De geadopteerde Yo Simons wil weten waar ze vandaan komt
en haar biologische ouders vinden. Ze begint bij haar adoptieouders: wat weten zij over haar
afkomst? Heel weinig, zo blijkt. Het enige wat ze hebben is een klein origami kraanvogeltje in
een oude envelop. Meer willen ze er eigenlijk ook niet over loslaten. Samen met haar vrienden
Melle en Mac gaat Yo op onderzoek uit. Spannend jeugdboek met een onverwacht einde.

1595 0 21,30 u

Het levensverhaal van een adoptievader Autobiografisch
China

Na de plotselinge dood van zijn jongste broer en slecht nieuws over zijn eigen gezondheid,
dreigt Robert weg te zakken in een moeras van zelfmedelijden en hersenspinsels. Zijn alter-
ego probeert hem te redden door belangrijke gebeurtenissen uit het verleden op te roepen.
De zorgeloze jaren vijftig in Rotterdam, puberen in de sixties, kennismaken met de Indische
cultuur en met vallen en opstaan volwassen worden. Het verlies van de baby en de adoptie
van zijn Chinese dochter. Allemaal belevenissen van een avontuurlijke babyboomer, die de
kern van zijn bestaan raakt door hetgeen hij meemaakt. Een verhaal over lotsbeschikking en
veerkracht, in evenwicht gebracht met humor en boeiende jeugdherinneringen.

Het kind of de cameraman
[RSSR—
|

leden -25 %

14,40 4 A5,95 0
Warm leu k kinderverhaal over adoptie . Kinderboek 4+

Barbara is moeder van twee adoptiekinderen en schreef een warm leuk kinderverhaal over

adoptie. Het Hety efi haal 6 van iedereen die een adop
spannend avontuur nog aan het beleven is. Maar het is ook een verhaal dat andere kinderen op

een leuke manier kan laten kennismaken met adoptie. Heel wat leuke tekeningen fleuren het

boek op. Een hartverwarmend verhaal van een bijzonder mooie familie. Duidelijk geschreven én

getekend met heel veel liefde! (Kan ook aangekocht in boekenpakket I)

Nieuw 2020
14,95 0 16,60 0
Prakt ische handleiding voor ouders en kinderen Informatief
Hoe raakt u in gesprek met uw kind over het verlies van zijn geboorte ouders? Hoe wordt het
l even van uw kind bijna ne andelond¥iHoe kent zietcdodn adni
N A de heling van de breuken in het leven van uw kind? Hoe verstevigt u de basis? Allemaal
’.‘\ 3. belangrijke vragen voor een adoptieouder. Het maken van een levensboek is een geweldig

hulpmiddel hierbij. Samen met uw kind aan de slag en terug naar de tijd dat het in de buik zat,
geboren wordt, de warmte voelt, de geuren ruikt, en dan met vreemde mensen mee moet, bang
is , ziet dat alles anders is , maar ook merkt dat iedereen blij is met hem. Prachtig dat uw kind
straks trots is op zijn eigen levensboek. De weg ernaartoe is minstens even belangrijk. Uw
aandacht voor zijn geschiedenis, en het gevoel dat dit belangrijk deel van hem er mag zijn, kan
hem helpen meer basisvertrouwen te ontwikkelen. Volg de levensweg van uw kind en laat u
inspireren door alle ideeén in dit zorgzaam voor u samengesteld boek. (Kan ook aangekocht
in boekenpakket IlI)
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info wet van 13 maart en 24 april 2003 dec reet 15 juli 2005 Wetgeving

De adoptieregelgeving in Belgié is de laatste jaren bijzonder ingrijpend gewijzigd. Na
aanvaarding door ons land van het Haagse verdrag van 29 mei 1993 inzake internationale
samenwerking en bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie
konden nieuwe wetten en decreten niet uitblijven.

Dit boek dat bijdragen bevat van toonaangevende academici en ervaren praktijkjuristen, biedt
dan ook een stevig houvast en een zekere leidraad in het kluwen van de interne en de
internationale adoptie.

870 0 970 d

Kinderboekje over adoptie 4+ Kinderboek 4+

Nieuw 2020

$VOOR EEN MOEDER

leden -25%

Jan en Vod is een boekje voor adoptiekinderen. Dit boekje is iets van henzelf, waarmee ze het
meest fundamentele in hun eigenheid zelf kunnen ontdekken. Het is een zeer mooi werkje met
lieve schattige figuurtjes en met voldoende aandacht voor de harde realiteit van kinderafstand en
alle betrokkenen uit de adoptiedriehoek. Door de positieve inhoud van het verhaal en de
affectieve band tussen de personages wordt het negatieve zelfbeeld omgebogen tot een
positieve identiteit. (Kan ook aangekocht in boekenpakket I)

22,50 4 R5,00 G

Gevonden kindere n, heel lang geleden tot vandaag Informatief
Vondelingen zijn voorpaginanieuws. Omdat ze zo uitzonderlijk zijn, krijgen ze alle aandacht.
Maar vondelingen zijn van altijd en van overal. Amper tweehonderd jaar geleden waren
ongewenste kinderen niet ongewoon. Brussel had in die tijd niet één of twee vondelingen per
jaar, maar Vijf per week. Kinderen werden achtergelaten op straat, voor een café, in een kerk
of in de schuif. Naamloos, gewikkeld in enkele lappen. Vaak droegen ze bij wijze van afscheid
een briefje met een voornaam en melding van doopsel of niet, of een boodschap van armoede
en grote nood. Anderen kregen een heiligenprentje, een kruisje of een lint mee, om te zeggen:
6Ji | bent mi jn kind dem iwke ek dnniDejvandelingenohverdt een
naam en een verhaal geven aan duizenden ongewenste en naamloze kinderen. Ze geeft een
inkijk in de wereld van vondelingenschuiven, voedsters, vondelingentransport en uitbesteding.
De auteur kijkt niet alleen terug naar wat geweest is, maar houdt ook halt bij de vondelingen
van onze tijden. Een fascinerend boek.

11,950 /5195 0

Wensboekje van ge adopteerden voor afstandmoeders afstandmoeder

"Voor een moeder op afstand" is een rijkelijk geillustreerd boekje, dat een liefdevolle
boodschap wil sturen naar moeders die hun kind ooit zijn kwijtgeraakt. Een boekje dat de
vergeten moeders, woorden en beelden vol liefde en genegenheid schenkt. Het gaat vooral
om moeders die hun kind ter adoptie hebben afgestaan. Adoptie duurt een leven lang. In
stilte vragen moeder en kind hun hele leven af, hoe het met de ander gaat. Moeders die van
hun kinderen zijn gescheiden hebben vaak geen gemakkelijk leven. Het gemis van de
natuurlijke verbondenheid en het elkaar kwijt zijn geraakt, zorgt bij hereniging of erkenning
vaak voor een beter leven. Het boekje " voor een moeder op afstand " erkent en staat stil bij
die natuurlijke band tussen moeder en kind Het boekje is ontwikkeld door Eva Yoo RIi
Brussaard, die zelf geadopteerd is uit Zuid-Korea.
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<% | Over adoptie uit Banglade sh en leven in Nederland Autobiografisch
\ Dit boek is het verhaal van Rina Duijnker (1971), die op vijfjarige leeftijd is geadopteerd uit
& Bangladesh. Ze neemt je mee in haar herinneringen aan Bangladesh en haar adoptie in
Nederland. Ze beschrijft hoe de moeizame relatie met haar adoptiemoeder haar hele leven een
rol heeft gespeeld. Het verhaal geeft inzicht in de vragen en emoties waar geadopteerden mee
worstelen, zoals: Wie zijn mijn ouders? Kloppen mijngegevens ? De basal e
wordt door Rina met een lach en een traan belicht en staat ook centraal in de ervaringen van
andere geadopteerden. Het boek doet je beseffen dat deze vraag niet altijd gemakkelijk te
beantwoorden is. Prof. Emeritus Hoksbergen schrijft in zijn voorwoord: &oor alle
geadopteerden is dit een belangrijk en informatief boek. Het gaat over het land Bangladesh zelf,
maar vooral over de gevolgen van het verlies van de eigen moeder, over het proces van
aanpassing aan het adoptiegezin en over antwoord krijgen op de vraag wie men nu eigenlijk is.
Nieuw 2020 Ook voor adoptieouders en hulpverleners van adoptiegezinnen is dit een verhelderend boek.6

" Bengaalse cn;_xy
2

13,50 4 /510 1

Warme brief van een jonge vader aan zijn dochter Levens verhaal

Inaya. Zo zal het eerste kind van Bleri Lleshi heten. Terwijl de auteur vol ongeduld op haar
geboorte zit te wachten, staan zijn gedachten niet stil. Hij besluit ze te bezweren met een brief.
Over zijn eigen roots diep in de Albanese Alpen. Over Brussel, de geboortestad van Inaya. Over
“‘MYA de wereld waarin ze zal opgroeien.6 | k kan ni et alles oveft Hepge

by ze zelf moeten beleven. Maar de dag dat je dit boek in handen neemt, zal je een aantal reflecties

van je vader kunnen lezen over de geest van onze tijd. Ik wil je bewust maken over ongelijkheid
en uitsluiting. Over het racisme en het seksisme die je zal meemaken. Maar ik wil je ook
vertellen over hoopvolle mensen en initiatieven. En over de verrijking die je in jou hebt. Over de
verschillende werelden en hoe je het beste uit die werelden moet nemen om jouw eigen
levensverhaal te maken. Een verhaal gebaseerd op het goede doen, op rechtvaardigheid,
verbondenheid en zorgzaamheid. & Pozxztisch, be

10,75 40 M195 U

Poétisch verhaal over het vinden van jezelf. Kinderboek 8+

Mijn papa is mijn papa niet, niets van mij lijkt op hem en andersom. Dat komt omdat mijn papa
mijn echte papa niet is, zegt mijn vriendin Mia. Maar dat is het niet, we passen gewoon niet bij
elkaar. Een meisje van 7 is geadopteerd door een lieve alleenstaande papa. Zelf vindt ze haar
papa maar raar, hij draagt altijd korte broeken, heeft lang haar, waar hij soms bloemen in steekt
en een oorbel in zijn neus. Papa kan ook goochelen, het meisje kent zijn trucs en vindt ze maar
dom, alle andere kindjes lachen mij uit, denkt ze. Ik pas niet bij papa, ik moet op zoek naar een
andere plek waar het wel past denkt ze. Het meisje gaat op zoek naar Sonja, haar mama, en
loopt weg van huis. Ze wil bij oma wonen, maar papa komt haar halen. Vanaf dan komt Sylvie
met haar praten, ze mag haar alles vragen en ze gaat samen met papa en meester Kurt op
vakantie naar Parijs. Dan ontdekt ze dat papa en ook meester Kurt zielsveel van haar houden.
Mijn papa is mijn papa, dat weet ze nu wel zeker. (Kan ook aangekocht in boekenpakket II)

7,60 G 40,10 a

Spannende Roman over adoptie en roots Adoptie roman
Kate en Laura zijn al jaren bevriend en behalve hun passie voor films delen ze nog iets
bijzonders: beiden zijn als baby geadopteerd. De vriendschap bekoelt echter als Laura zich
steeds meer gaat verdiepen in haar afkomst, terwijl Kate daar niets van wil weten en zich liever
in een wild avontuur met Morris stort. Toch knaagt het verleden ook aan Kate. Vooral de vraag
waarom ze indertijd in Amsterdam te vondeling is gelegd, laat haar niet los. De zoektocht die
volgt, gaat een andere richting op dan verwacht...

Back to Amsterdam is een boek dat je in één keer uitleest. Lekker vlot geschreven en eigentijds
van onderwerp. Dit spreekt tieners aan.

leden -25%



13,500 A5,0040

Handleiding voor je belangrijkste intervie w | nformatief
: Om te weten waar je bent en waar je naartoe gaat moet je weten waar je vandaan komt. Denk
IN GESPREK eens aan je vader of moeder envraag jedana f . 060 Wat wigkean jullieR Wa weptden
METE QUDERS van de levensloop van je ouders, van de gebeurtenissen die hen als persoon hebben gevormd

en van de dromen die ze gekoesterd hebben en nog koesteren? Als je het antwoord niet weet,
dan is het belangrijk om met je ouders in gesprek te gaan. De geschiedenis van je ouders is
een belangrijke bepaler van jouw geschiedenis. Hoe meer je van hen weet, hoe beter je jezelf
kent en begrijpt. Vandaar dit boek. Het is voortgekomen uit het project waarin studenten
gevraagd werd om 06nmett eh umbekenmddgan svardn sama schokkend
en verrassend, maar meestal positief voor de relatie tussen beide partijen. Het schema werd
ook aan andere groepen uitgereikt. Die belangrijke ervaringen, samen met praktische
Nieuw 2020 handvatten voor het in goede banen leiden van het gesprek, vormen de inhoud van dit boek.
Daarom ga naar je ouders, vraag om een interview, en concludeer na afloop dat je niet alleen
hen maar ook jezelf beter hebt leren kennen. Ook geschikt voor geadopteerden op rootstocht.

1195 0 /5,195 (

Roman over adoptie en  Roots (India ). Roman roo ts India
Rani is een vrolijk, impulsief meisje van dertien. Sinds haar tweede woont ze bij haar
adoptieouders in Belgié. Ze stelt zich weinig vragen over haar geboorteland en al helemaal niet
over haar biologische ouders. Dat verandert wanneer ze tijdens een cursus van Zuid - Indiase
tempeldans de veertienjarige Bram ontmoet. Deze mysterieuze en intrigerende jongeman is
ervan overtuigd dat ze elkaar kennen uit een vorig leven. Voor Rani gaat een nieuwe wereld
open. Een wereld die haar terugvoert naar haar geboortel and e nEerh
spannende leuke jeugdroman waar je heel wat over India kunt opsteken. Nicole Derycker
schreef als vervolg op deze roman het boek "Kus uit India" (boek nr. 174) waarin Rani samen
leden -25% | met haar adoptieouders haar geboorteland India bezoekt.

16,20 0 /18,00 u

De moeilijke weg van onvruchtbaarheid naar adoptie. Adoptie verhaal

Het ging niet langer enkel om ons. Na al die jaren dat we onszelf in het middelpunt hadden
geplaatst, kwam plots, uit het niets, een beeld van een kind naar voren. Niet éns kind, wel
‘een’ kind. Zo vreemd, zo veraf, zo beangstigend dichtbij. Voor Heidje en haar man begint
een lang gevecht wanneer zij te kampen krijgen met ongewenste kinderloosheid. Wanneer
blijkt dat een biologisch kind er niet komen zal, overwegen ze adoptie. Hun onbekendheid
met de procedures, de herkomstlanden, de bureaucratie en de onvoorspelbaarheid zorgen
voor heel wat turbulente momenten. Dit boek ontrafelt onverbloemd de jarenlange strijd van
‘eigen’ kind naar 'vreemd' kind. De frustraties en de schroom, het eindeloze wachten en het
stille verdriet worden open en eerlijk beschreven, evenals het spannende parcours naar de
onbekende, nieuwe wereld die op hen wacht. Kan je evenveel houden van een kind dat niet
uit je buik komt? In dit boek wil ze een eerlijke inkijk geven in het transformatieproces van
onvruchtbaarheid richting adoptie en wat dit doet met jezelf, je relatie en je omgeving.

13,45 0 /41950

Adoptie fotoprentenboek over verdwalen en roots zoeken Kinderboek 4+

De olifant in het boek is verdwaald, maar hij weet het niet zeker. Hij begint zijn zoektocht,
wat hij zoekt weet de olifant eigenlijk ook niet. Hij zwerft door allerlei landschappen en
ontmoet verschillende dieren. Tenslotte komt hij waar hij moet zijn, thuis bij zijn moeder

i die altijd voor hem zorgt. De auteur werd als kind geadopteerd uit Thailand. Inmiddels is
e olifant die niet wist

of hij verdwaald was hij op een leeftijd dat hij zich vragen stelt. Vragen als wie ben ik? Hij voelt zich verbonden
¢ met zijn adoptieland, maar vraagt zich ook steeds vaker af waar hij vandaan komt.
é( fAdoptie is best een persoonlijk onderwerp," zegt hijd a a r o Voerrhet bok leek het mij

beter om adoptie te vertalen naar verdwalen, dat is toegankelijker." De olifant uit het
verhaal liep hij toevallig tegen het lijf. Deze stond in een tuin. dk vroeg of ik de olifant
mocht lenen en ging er foto's van makena Door hem in weidse landschappen neer te
zetten, ontstond er een gevoel van eenzaamheid. En dat vertaalde zich prachtig naar het
onderwerpvan hetboek. L.euk boekj e met. prachtige fot«
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Adoptie, homoseksualiteit | fietsreizen, li efde , humor, verdriet Adoptieverhaal
Hechtingsprobl emati ek, ver |l at i n gaweng@zinin heti
leven van de schrijffster nadat ze te horen heeft gekregen dat haar ouders niet haar
biologische ouders zijn. Hoe is het om dat te horen als puber van vijftien? Wie ben je dan
wel? Waar liggen je roots? Welke antwoorden vond zij toen ze, samen met haar lief, een
jaar lang bijna 12.000 kilometer dwars door Azié fietste? De lezer reist achterop de
bagagedrager mee op zoek naar antwoorden. Ontroerende ontmoetingen en ingrijpende
gebeurtenissen worden levendig en met humor beschreven. Een indrukwekkend
levensverhaal en een prachtig reisverhaal waarin losse eindjes samensmelten tot een
gesloten cirkel.

Nieuw 2020

1795 G /1 9,950
Kroniek van gestolen vrouwenlevens Roman
In deze historische roman wordt Erica verkracht door haar Duitse neef. Als ongehuwde
moeder moet zij ondanks hevig verzet haar kind afstaan ter adoptie. Vlak voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog keert zij gedesillusioneerd, na een verblijf bij haar tante in
Duitsland, terug naar haar geboorteland. Elise, woonachtig in Canada, komt er tijdens een
biologieles achter dat zij onmogelijk een kind kan zijn van haar Joodse ouders. Elise gaat op
zoek naar haar biologische ouders. Erica wil haar dochter terug. Zullen beide vrouwen elkaar
ooit vinden? En, wat is de rol van Angelica in deze zoektocht? Spannend verhaal over drie
sterke vrouwen, Erica, Angelica en Elisa, die elk een belangrijke rol spelen in elkaars leven.

17,95 G /9195 G

Adoptiezoektocht naar de essentie v/h leven (India ). Roots
fiwWa t ik je nooit kon vertellend is een fict
ontwikkeling en spiritualiteit. De jonge Engel Raam heeft één grote wens: hij wil echte liefde
ervaren. Om zijn verlangen te kunnen vervullen stuurt Brahma hem terug naar de aarde.
Raam reincarneert als de zoon van een vader en moeder die uit verschillende kasten

wine AN afkomstig zijn. Wanneer Rananmdgse r moreadaekrt , p emwo r
i 488 | vader gescheiden. Na zijn geboorte wordt Raam naar het weeshuis gebracht. In plaats van

e echte liefde ervaart de jonge Raam de afwezigheid van zijn moeder en de afstandelijkheid van
de nonnen die het weeshuis besturen. Het duurt tien jaar voordat Raam wordt geadopteerd.

Maar zelfs in het warme adoptiegezin lukt het Raam niet om de liefde te ervaren. Pas als hij
voor zaken naar India moet, komt alles in beweging. 6 Tegenover eenz
verbondenheid. Verbondenheid met het leven. Het is een verbondenheid vanuit het hart, 6 \at
ikjenooi t kon vert elothenaad deiessentie @an het leverk

13,50 4 /4195 (
Het verhaal van een adoptievader Adoptie  verhaal
Na bijna acht jaar in een adoptieprocedure te hebben gezeten, konden Reinier van Markus en
zijn vrouw aan het einde van 2015 eindelijk hun adoptiezoon uit Slowakije in de armen sluiten.
Zijn persoonlijke ervaringen met het gehele adoptieproces heeft hij samengebracht in deze
uitgave. Het is geschreven om te laten zien dat het proces niet gemakkelijk is, maar juist ook
schitterende hoogtepunten en soms diepe dalen kent. Het is vooral ook bedoeld om degenen

Adopteren volgens Murphy

[UTE R p——

j Murphy

wis an die twijfelen om aan zo een proces te beginnen of er middenin zitten een hart onder de riem te
Optimist steken en hen te ondersteunen in hun beslissing. Daarnaast is deze uitgave ook geschikt voor
andere geinteresseerden, zoals mensen die al één of meerdere procedures achter de rug
hebben en benieuwd zijn hoe het anderen vergaat, mensen die begaan zijn met dit belangrijke

onderwerp of mensen die in hun omgeving het proces van nabij hebben meegemaakt.
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Geadopteerden over het contact met hun biologische familie Adoptie verhaal

RS = Steeds meer geadopteerden maken een rootsreis naar hun geboorteland. Om hun land te leren
kennen maar vooral om hun biologische familie te ontmoeten. Hoe gaat het daarna verder? In
Thuis in twee landen bundelt journalist en adoptiemoeder Maureen Welscher verhalen van
geadopteerden en adoptieouders die vertellen over hun ervaringen na de rootsreis. Deze
opgetekende gesprekken maken één ding duidelijk: wat er gebeurt na de ontmoeting en hoe het
contact zich dan ontwikkelt, ligt voor iedereen anders. In het gunstigste geval voelt de
geadopteerde zich uiteindelijk verbonden met twee landen, twee families, twee culturen. De
auteur zegt hierover : Voor mij persoonlijk tonen deze verhalen de kracht van adoptie. Wie de
moed heeft om het contact aan te gaan geeft zichzelf daarmee een completer leven.

16,15 0 17,95 «

Werkboekje voor geadopteerde kinderen 7+ Adoptie werkboekje

De auteur van dit boekje is zelf geadopteerd en heeft als biologische ouders een Nederlandse

moeder en een Surinaamse vader. Zij is op zoek gegaan naar haar biologische moeder.

Omd a't Zij we et wat fi a f lpefts Ze eeennboekjeé yoar dgeadoptderlk
kinderen tussen de 7 en 12 jaar gemaakt . Het is een werkboekje vol met vragen en

toepasselijke tekeningen geworden. Het boekje helpt om kinderen op een positieve manier

naar zichzelf te kijken. Een positief zelfbeeld en identiteit worden daardoor ondersteund en

versterkt. Het begint met het inplakken van een foto van jezelf en het invullen van de vraagjes.

Hoe je heet en wanneer je geboren bent. Er volgen dan een heleboel vraagjes over jezelf en

enkele doe opdrachten. Soms zijn het gemakkelijke vragen maar soms moet je toch even

nadenken.A Wat vind je | euk aan geado pgeukeaanrgdadapteerdn
zi joh iNat vind je ervan al ®sveens$en adedawnp gok een ¢
stamboom maken van je adoptie en geboortefamilie. Het boek is opgefrist met leuke

tekeningenen kan als voorbeeld dienen van een echt i &venshoek it Echt de moeite waard om

adoptiekinderen de kans te geven hun verhaal op te schrijven en te verwerken.

2250 u 25,00 u

De verholen waarheid over identiteit Autobiograf ie

Afua Hirsch is geboren en getogen in Engeland. Dat geldt ook voor haar ouders, haar zuster,
Waarom haar man, haar dochter. Maar waarom blijven mensen dan vragen waar ze vandaan komt? Er is
ras ras ras iets wat zij en haar naasten delen, schrijft Hirsch. 6 De reden i s si mpel
ras ras ras huidskleur. We zijn allemaal opgegroeid in hetbesef' anders' te zijn. 6 D
ras ras ras waarom dat ertoe doet. Volstrekt open, onderzoekend en subtiel verweeft Hirsch de verhalen
ertoe doet over de raciale kloof met haar eigen levensverhaal. Ze legt uit hoe die kloof is ontstaan en

hoezeer die nog steeds wordt ontkend, en ze pleit voor verandering. Waarom ras ertoe doet is
. een boek voor iedereen die de waarheid wil horen over de maatschappelijke betekenis van ras
SRt en identiteit, de verborgen strijd over de nationale identiteit, over de identiteitscrisis waarin de
Europese samenlevingen zich bevinden. En het is ook en vooral een boek over de vraag
waarom we het zo ongelofelijk ingewikkeld vinden om over ras te praten.

11,65 4 32,95 0

Over de reis van haar leven Kinderboek 9+
Yanti wordt geboren in een Indonesisch gezin maar belandt in een weeshuis. Daar wordt ze
geadopteerd door een warm Belgisch gezin bij wie ze opgroeit. Toch begint ze zich tijdens het
e opgroeien vragen te stellen over haar roots. Ze besluit op zoek te gaan naar haar familie en
onderneemt een lange reis naar het land waar ze ooit vandaag kwam. Ze herontdekt haar
geschiedenis, vindt een nieuw evenwicht en beleeft de rijkdom van een multiculturele identiteit.
i Dpaed Dit poétische verhaal is deels een autobiografisch verhaal van de schrijfster. Het verhaal wordt
N m prachtig in beeld gebracht door kunstdocente Marie van Praag. Het is een suggestief verhaal dat
de lezer de volledige vrijheid geeft om personages en de relaties tot elkaar, locaties en beelden
zelf in te vullen. (Kan ook aangekocht in boekenpakket 1)

YANTI »
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Werkboekje voor geadopteerde kinderen 11+ Adoptie werkboekje

De schrijfster die zelf geadopteerd is stelt haar boek voor: Het boek is bedoeld voor
geadopteerde kinderen van ongeveer 11 tot en met 15 jaar. In het # Dit ben ik 2.0 boek kun
je interviews lezen van kinderen die ook geadopteerd zijn. De kinderen die hieraan
meededen zijn tussen de 12 en 18 jaar oud. Zij hebben allerlei vragen beantwoord over hoe
zij zichzelf zien, wat hun dromen zijn, waar zij het meest trots op zijn, wat hun ergste blunder
was en meer. Zij vertellen hun verhaal. Ook over hun adoptie en hoe zij daar tegenaan
kijken. Ik hoop dat je de interviews leuk vindt om te lezen. Misschien zijn er overeenkomsten
tussen jou en de kinderen die meededen aan de interviews, of misschien herken je sommige
dingen die zij vertellen, of juist niet. In het boek kan jij ook de vragen beantwoorden die
gesteld worden aan de geinterviewde kinderen. Wie weet leer je jezelf daardoor nog beter
kennen. Er bestaat ook een versie voor 7 tot 12jarigen (zie boek nr. 62)

14,95 G4 /9195 1

Ik was vijf toen ik verdwaald raakte Waargebeurd

Op een Klein station in India is de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt. Hij klimt in een treinstel
om hem te zoeken, maar raakt per ongeluk opgesloten en komt helemaal alleen aan de andere
kant van India in Calcutta terecht. Zonder zijn familie en zonder te weten uit welk dorpje hij
komt, zwerft hij wekenlang door de straten van de grote stad tot hij wordt opgenomen door een
weeshuis. Ook daar weten ze zijn familie niet op te sporen en uiteindelijk wordt Saroo
geadopteerd door een Australisch echtpaar bij wie hij gelukkig opgroeit. Als hij bijna dertig is, en
de technologie zo veel verder is dan toen, gaat Saroo met behulp van Google Earth op zoek
naar het station waar hij al die jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Elke avond bekijkt hij
urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station denkt te
herkennen. Hij vertrekt naar India om te kijken of hij zijn familie weer terug kan vinden...

13,05 4 /4150 1

Het uitlegboek voor ouders met adoptiekinderen Kinderboek 4+

Een adoptiekind zal zich vroeg of laat gaan afvragen waar hij of zij vandaan komt. In dit
verhaaltje is het Yonas die dit zich afvraagt. Dit prentenboekje biedt de mogelijkheid om op een
laagdrempelige manier het gesprek te starten over de afkomst van een adoptiekind. Leuke
gemakkelijke korte tekstjes en mooie tekeningen van de auteur zelf. De opbrengst van het
boekje gaat naar het kindertehuis Kidane Mehret in Addis Abeba, Ethiopié. (Kan ook
aangekocht in boekenpakket 1)

995 4 /6,30 G
Roman over afstand en adoptie Adoptieroman

Java 1947, in een periode van onthechting en revolutie wordt in een leprakolonie een kind
geboren, Mira.

Haar babykleertjes zijn gemaakt van aan elkaar genaaide stukjes boeklinnen. Als Mira vijf jaar
is moet ze met haar ouders Indonesié verlaten. Ze komt terecht in een internaat waar ze
slachtoffer is van plagerijen en onrecht. Na haar internaatsjaren raakt ze zwanger en besluit ze
afstand te doen van haar kind. Na verloop van tijd gaat ze haar kind opzoeken. Een onthutsend
verhaal gebaseerd op echt gebeurde feiten.
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kinderboek over adoptie

Wouter i s fAifovataa bepekerdamead Wouter niet, maar hij gaat op zoek. Tot hij op
een dag een klein poesje vindt. Hij neemt het mee naar huis, en zet het bij Minoe, zijn eigen
poes. En dan gaat er een lichtje branden. "Hoe Wouter Wouter werd" is een herkenbaar verhaal
dat de adoptie thematiek met veel warmte en humor benaderd. (Kan ook aangekocht in
boekenpakket II)

14,25 G/ 18,95 0

Adoptie van een kind met Down Levensverhaal
Braziliaans goud is het verbazend openhartige verhaal over de adoptie van Serafina, een
downbaby van vier maanden uit de sloppenwijken van Sao Paulo. Van het grote
adoptiemoment, tot het beginnende pubermeisje, twaalf jaar later. Vanuit de chaotische
dynamiek van de opvoeder die elke dag het wiel uitvindt waarbij toch lang niet alles op rolletjes
loopt. Vanuit Serafina, die weinig woorden gebruikt maar feilloos ziet en aanvoelt. Vanuit haar
biologische moeder, de schoonmaakster Rosimeire, die haar eigen kijk heeft op het harde
leven in de Braziliaanse favela. En vanuit de juf, de therapeut of de tandarts, die in strakke
verslagen hun kant belichten. Want zijn Downers alleen vertederend en aandoenlijk, zijn
liefdesverhalen alleen lief en is de situatie alleen hilarisch? Geschreven in korte fragmenten,
met humor en vaart, is dit boek interessant voor mensen die als ouder of professional met
downsyndroom of met adoptie te maken hebben. En voor iedereen die een uniek verhaal wil
lezen over liefde.

11,65 a4 2,95 0

therapeutisch  kinder boek over adoptie  (4+) Kinderboek 4 +

In het land waar Patja woonde was niet genoeg eten meer. Haar vader en moeder besloten toen
dat het voor Patja beter was om op te groeien in een land waar wel eten was. Zo kwam Patja bij
andere ouders. Eerst ging alles goed, maar Patja begon verschrikkelijk te piekeren. Ze dacht dat
niemand haar aardig vond, omdat zij een vilek op haar voorhoofd had. Adoptiekinderen voelen
zich vaak ontworteld en vertonen soms een gedrag dat voor henzelf en voor anderen niet te
volgen is. In het verhaal van Patja herkennen adoptiekinderen zichzelf en samen ontdekken ze
een oplossing op de vele vragen die "geadopteerd " zijn kunnen oproepen.

13,50 4 A5,00 G

Opgroeienin  een multicultureel gezin Informatief

In it huis is een thuisowordt aan de hand van 16 interviews een stem gegeven aan gekleurde
jongeren die opgroeien bij witte adoptie- of pleegouders en zo samen een multicultureel adoptie-
of pleeggezin vormen. Ze hebben verschillende culturele achtergronden (pleegzorg) en landen
van herkomst (adoptie). In woord en beeld wordt zichtbaar gemaakt wie deze jongeren zijn en
hoe zij zichzelf zien. Hoe ervaren zij hun gekleurde identiteit? In welke mate voelen ze zich
verbonden met de cultuur van hun adoptie- of pleegouders en in welke mate met de cultuur van
hun biologische ouders of land van herkomst? En hoe is het om met twee culturen op te
groeien? Ervaren ze discriminatie, positief dan wel negatief? Femmie Juffer schreef een
inhoudelijk hoofdstuk over deze onderwerpen. Dit huis is een thuisis een boek voor
(jongvolwassen) adoptie- en pleegkinderen, (aspirant) adoptie-, pleeg- en gezinshuisouders en
allen die vanwege hun studie of beroep bij adoptie of pleegzorg zijn betrokken. Het boek kan
gebruikt worden bij de voorbereiding of begeleiding van adoptie- en pleegouders, maar ook in
de (na/bij) scholing van adoptie- en pleegzorgwerkers, jeugdhulpprofessionals en studenten die
hiervoor in opleiding zijn. (Kan ook aangekocht in boekenpakket II1)
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Kinderboekje over een kindje dat een andere m ama krijgt Kinder boek 4+
Ontroerend prentenboek om thuis of op school te praten over pleeg- en adoptiegezinnen. Een
hondje krijgt een kat als nieuwe moeder. Hij maakt zich zorgen, vooral ook omdat hij anders is
en niet op zijn nieuwe moeder lijkt. Maar de kattenmoeder vindt het juist fijn dat hij anders is.
Ze doet alle leuke dingen die andere moeders ook doen: pannenkoeken bakken, naar de
speeltuin gaan en troosten na een valpartij. En zelfs de niet zo leuke dingen, zoals het hondje
leren om zijn tanden te poetsen en naar bed te gaan. Langzaam wennen het hondje en de
moeder aan elkaar, samen worden ze een hecht gezin. Renata Galindo geeft de poezenmama
en haar zoontje een warme uitstraling. De huiselijke situaties zijn erg herkenbaar. Gevoelens
krijgen extra aandacht in dit prentenboek. Je kan ze zo aflezen van de expressieve gezichtjes
en gebaren. Een hartverwarmend boek over en voor kinderen die niet bij hun eigen ouders
opgroeien. Maar ook een leuk voorleesboek voor alle andere kinderen

17,05 ua [/ 18

Het verhaal achter mijn adoptie Zoektoch t
Sonneveld is in 1975 als baby geadopteerd uit Libanon. Hij zet alles op alles om zijn
biologische familie te vinden en de waarheid omtrent zijn adoptie aan het licht te brengen. Het

Geadopteerd is volgens de auteur een innerlijke drang en iets fundamenteels om te weten waar je vandaan
zonder identiteit komt. Weten van wie je afstamt, is essentieel voor het vormen van je identiteit. Tijdens zijn

Het verhaal achter mijn adoptie

zoektocht heeft de auteur te maken met duistere praktijken. Alles lijkt erop gericht te zijn elk
spoor uit te wissen dat eventueel kan terugvoeren naar zijn herkomst. Het boek leest hier en
daar als een spannend jongensboek, een avonturenroman waarin de hoofdrolspeler als een
ware detective een zaak probeert op te lossen. Alleen is dit geen roman maar een levensecht
verhaal van iemand die probeert de waarheid over zichzelf boven tafel te krijgen. Sonneveld
studeerde onlangs cum laude af aan de Open Universiteit Bedrijfskunde. Een indringend boek
en een waardige opvolger van zijn eerste boek 'Slaaf van je eigen gedachten'(ref.135), waarin
hij zijn jeugd en de moeizame relatie met zijn adoptievader beschrijft.

16,15 a [/ 17
Het a doptieverhaal van onze kinderen Waargebeurd

In dit boek vertelt een moeder haar ervaringen rondom de adoptie van haar zoon en het op
afstand adopteren van zijn zusjes in Ethiopié. Als blijkt dat bij een tweede adoptie van een
dochter geen familiegegevens bekend zijn, lukt het niet om deze tijdens de reizen door Ethiopié
alsnog te vinden. Na verhalen over misstanden rondom adoptie kom